PERSBERICHT

Op 7 augustus 1944 is het precies 80 jaar geleden, dat de ‘Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene’ landde in Normandié.

Rotterdam, 7 augustus 2024

Na de capitulatie van het Nederlandse leger in de meidagen van 1940 wisten ongeveer 1.500 Nederlandse
militairen uit te wijken naar Engeland, waar zij de kern vormden van een nieuw legeronderdeel. Op 11 januari
1941 werd de ‘Koninklijke Nederlandse Brigade’ opgericht, waaraan koningin Wilhelmina in augustus van dat
jaar de naam ‘Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene’ gaf, naar haar jongste kleinkind. Het al snel
kortweg ‘Irenebrigade’ genoemde legeronderdeel, dat uit ongeveer 1.300 man bestond, landde op 7 en 8
augustus 1944 op Gold Beach in Mulberry, de kunstmatige haven van Arromanches in Normandié.
Bevelvoerder was luitenant-kolonel De Ruyter van Steveninck.

Op 10 augustus kreeg de Brigade de order zich op 12 augustus naar het Orne-front te begeven. ’s Morgens
vroeg trok men over de beroemde Pegasusbrug naar ‘Hell Fire Corner’ om een voorlopig bivak te betrekken in
een boomgaard. De omstandigheden waren zwaar door rottend fruit en paardenkadavers. “Het was een strijd
tegen drie M’s: Moffen, mortieren en muskieten.” De Brigade betrok stellingen over een breedte van ongeveer
één kilometer. Hier lagen de gevechtsgroepen 1, 2 en 3, met daarachter de verkenningseenheid en de artillerie
met ‘zesponders’. De Duitsers lagen op ongeveer 250 meter afstand. Het Nederlandse hoofdkwartier was
gevestigd in een zwaar beschadigd huis bij het in puin geschoten Chateau St. Come, een kilometer achter de
stellingen.

De Brigade had de taak om de Duitsers op te houden, terwijl andere geallieerde troepen een omtrekkende
beweging maakten. In de avond van 14 augustus werden de stellingen beschoten door Duitse artillerie en
mortieren, waarbij Wachtmeester Lammers van de medische dienst de eerste gesneuvelde van de Irenebrigade
werd. In Engeland was hij onderkapelmeester van het muziekkorps Prinses Irene. Hij componeerde het
Brigadelied, de huidige ‘Irenemars’.

Als deel van het geallieerde leger trok de Irenebrigade door Frankrijk en Belgié. Op 21 september stak zij de
Nederlandse grens over. Na de Duitse capitulatie trok de Brigade op 8 mei 1945 als eerste Den Haag binnen,
waar zij op 13 juli van dat jaar haar afscheidsparade hield. Daarbij werd als eerbetoon de Militaire Willemsorde
der 4e klasse aan het vaandel gehecht. De Brigade werd op 25 december 1945 opgeheven. De tradities van de
Prinses Irene Brigade worden voortgezet door het ‘Garderegiment Fuseliers Prinses Irene’.

In samenwerking met Dinnissen Modelbouw, Meeuwsen en Partner, Molekamp Modelbouw en Stichting
Brigade en Garde Prinses Irene heeft Miniworld Rotterdam het diorama ‘Prinses Irene Brigade landt in
Normandié’ gebouwd, heel toepasselijk vlak naast de Duitse bunker die al jaren lang in de buurt ligt van Koepel
Zeeburg in het oudste deel van de miniatuurwereld. Dit diorama wordt op 7 augustus officieel geopend in
aanwezigheid van een aantal (oud-)militairen van de Irenebrigade.

Neem voor persaanvragen, interviews en beeldmateriaal contact op met:

Marc van Buren
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Einde bericht.



